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Türkiye Sosyalist İşçi 
Partisi, 16 Haziran 1979 
günü 6. yılına girdi. Mücadele, onur ve şanla dolu bir beş yıldan geçerek bugüne gelen TSİP, 5. Kuruluş Yıldönümü'nü Ankara Selim Sırrı Tarcan: Salonu'nda yığınsal bir toplantıyla kutladı. Kitleler coşku, umut ve mücadele do- 


lu bir gün yaşadılar. TSİP” in, sosyalist hareketimizin ve emekçi halkımızın aydınlık geleceği her hallerinden ve yüzlerinden okunuyor, Partili mücadelenin işçi sınıfını sosyalizme götüren tek yol olduğu bir daha ve kitlelerin ağzından dile geliyordu. 

16 Haziran günü, Selim 
Sırrı Tarcan Salonu tarihi günlerinden birini yaşadı. 
Partililer, işçiler, emekçi- 


TSİP Genel Başkanı Ahmet Kaçmaz: «Sosyalist hareketin birliğe ihtiyacı vardır. Secimlerde iş ve güçbirliği hayata geçmelidir. Emekçilerin özlemi budur. 


| DİSK'e bu konuda görevler düşüyor.» 


ler, sabahın ilk saatlerinde salona akın ediyor, TSİP pankartları altında kucaklaşıyor, yüzlerinde partiye ve zafere olan sonsuz inancın sevinç ve umut dolu ifadesi, onurlu beş Yılı ve sosyalist hareketimizin yüz akı TSİP'i kutluyorlardı. Salonu-baştanbaşa dolduran parti - bayrakları, 


pankart ve bez afişler, İşçi sınıfımızın ve emekçi halkımızın iktidar mücadelesini en son hedefine kadar götürecek . siyasi hareketin TSİP olacağını vurguluyor ve Parti'nin şiarlârını salonu tıklım tıklım dolduran işçiler, emekçiler ve aydınlar güçlü, mücadele azmi ve kararlılık ifade eden seslerinde maddi, güven veren bir güce dönüşüyordu. Evet, diyordu kit- 


leler, parti böyle olmalıdır, Partimiz budur! 

Uzun, coşkun alkışlar ve binlerce insanın var sesiy- 


le haykırdığı sloganlarla ayakta karşıladığı TSİP MYK'sı salondaki yerini 


alırken, yer yerinden oynuyor, salondaki her sesle sosyalist hareket içinde TSİP'in merkezi ve yönlendirici rolü adeta üstüste perçinleniyordu. 

Parti'nin Genel Başkanı Ahmet Kaçmaz, konuşmasına başlamak üzere yerinden kalktığında, ardı arko- sı; kesilmeyen slogan ve alkışlar, doha. bir yükseliyor, coşkun bir sel halinde işçi sınıfının aydınlık geleceğine doğru akıyordu. 
«Merhaba» diyordu Genel Başkan, «İğneyle kuyu kazarak, taş üstüne taş koyarak, kanlı MC zulümlerine göğüslerini siper ederek dimdik ayakta gelenler, merhaba! Attığı her adımda sosyalist fedakârliğin her türlüsünü gösterenler, beş onurlu yılın her anından yüz akıyla bugüne gelenler, merhaba!» 
Genel Başkan'ın her merhaba deyişi, binlerce insanın «Türkiye Sosyalist İşg Partisi», «Yaşasın Sosyalizm», «Faşizme Geçit Yok» şiarlariyle noktülanıyor, soluklu, uzun erimli, çileli bir mücadelenin duvarları örülüyor. TSİP'in bilimsel ideolojisi ve Partililerin fedakâr omuzları üzerinde bugün daha da yükseliyordu. 


Ankara Belediye İşçileri, TSİP Genel Başkanı Ahmet Kaçmaz'a parti amble- 


mindeki anahtarla birlikte üzerinde şu sözler bulunan bir bakır tabak arma-Kan ettiler: «ânkara Belediyesi İşçilerinden TSİP'in 5. Kuruluş Yıldönümünde Genel Başkan Ahmet Kaçmaz'a» 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işte 5 onurlu yıl boyunca, her anlarını Parti'ye verenler... 5 onurlu yıl boyunca TSİP'in gösterdiği. yolda taş üstüne taş koyarak, iğneyle kuyu kazarak sosyalist hareketimize kalıcı adımlar kazandıranlar! «Yaşasın Sosyalizm» diyorlar... «Şan olsun Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'ne!» 


TSIP Genel Başkanı, ku nuşmasında MC'nin kanlı zulmüne rağmen emekçilerin ve demokrasi güçlerinin faşizme geçit vermediğini, ancak CHP hükümetinin kitlelerin taleplerini karşılamadığını ve sosyo- 


gelen ve toplantıdaki konukların mesajlarının okun duğu toplantıda, TSİP Genel Sekreteri Yalçın Yusufoğlu, coşkun alkışlar ve TSİP'e güveni, sosyalistlerin güncel ve uzun erimli hedeflerini dile getiren 


'TSİP Genel Sekreteri Yalçın Yusufoğlu, SALT-?'nin dünya barışr için taşıdığı önemi vurgulayan ve Baş- 


listlerden yana tavır koy- 


bakan Ecevit'e gönderilen mesajı açıklarken görülüyor. Kitleler «Yaşasın Sosyalist Sistem» diye haykırıyorlar. 


listleri:çok önemli görevlerin beklediğini vurguladı. Seçimler yaklaşırken bu görevin daha da büyü- 


Parti'nin görüşlerini 


düğünü belirten Kaçmaz, barışının o sağlanmasında seçimlerde sosyalistlerin Sovyetler Birliği ve sosyo- iş ve güçbirliği yaparak 


tek vücut oluşturmalarını, emekçilerin sosyalistler- den bunu beklediğini açıkladı. TSİP'in sosyalist hareketin birliğine öteden beri önem verdiğini, bunu temel sorunlardan biri olarak gördüğünü dile getiren Ahmet Kaçmaz, seçimlerde soldaki birliğin sağlanmasında DİSK'e düşen görevleri de şöyle belirledi: «DİSK, seçimlerde sosyalistlerin birliğini sağlama- da etkin bir roi oynamalıdır. Bu birliğin . desteklenmesi yönünde üzerine düşeni yapmalıdır. Daha önceki seçimlerde mutlaka siyasi bir tavır koyan ve doğru bir iş yapan DİSK, bu seçimlerde de sosya- 


malı, bunu açık seçik belirtmeli ve sosyalist partilerin seçim işbirliği yapmalarında yoğun çaba göstermelidir.» 

Daha sonra partilerden, demokratik kuruluşlardan 


dirdi. 


sloganlar arasında SALT - Il görüşmeleri konusunda açıklamıştır. Yusufoğlu, dünyo 


list sistemin ‘öncü rolüne işaret eden konuşması. Sirasında, Başbakan Bülent Ecevit'e SALT-II anlaşmasmin imzalanması konusundaki parti görüşlerini ileten mesajı okumuştur. 

Toplantının öğleden sonraki: oturumunda, «Toplumun Demokrstikleşmesin. 
de İşçi Sınıfının Rolü ve Sol daki Birlik» üzerine bir açık oturum yapılmıştır. 
TSİP adına Genel Sekreter Yalçın Yusufoğlu'nun görev aldığı açık oturumu Avukat Halit Çelenk yönetmiş, açık oturumda DİSK adına TEK-GES-İŞ Örgütlenme Sekreteri Mehmet Yıldırım, TÖB-DER Genel Başkanı Gültekin Gazioğlu, TÜM-DER ve TÜTED'in Genel Başkanları ile Avukat Emin Değer ve gazeteci - yazar İlhami Soysal görüşlerini açıklamışlar, soldaki birliğin acil bir görev olduğunu vurgulamışlar, TSİP'in bu konudaki tutarlı ve israrlı politikasını desteklediklerini belirtmişlerdir. 


19.30'da yapılan Kutlama Şölenine Parti Korosu, ozanlar, folklor ekipleri katılmışlar, disiplinli bir coş- 


TSİP MYK üyesi Veli Gürcan'ın heyecan, umut ve güven dolu konuşması salondaki binleri ayağa kal- 


Açık oturumda 


«Toplumun demokratikleşmesinde 


işçi sınıfının rolü ve solda birlik» konusu tartışıldı. TÖB-DER Genel Başkanı Gültekin Gazioğlu, işçi sınıfının öncülüğünü ve solun birliğinin önemini 


vurguladı. 
ku içinde TSİP'in 5. kuruluş yıldönümünün sevinci yaşanılmıştır. TSİP MYK üyesi Veli Gürcan'ın heyecan, azim, umut ve güven dolu konuşması, binlerce insanı ayağa kaldırmış, de. 
mokratik halk iktidarına gi- 


den yolda işçi sınıfının ve, 


emekçilerin önünü TSİP'in aydınlattığı bir daha so- 


ma Toplantısı'nın sonunda bir Partili işçi şöyle diyordu: «TSİP düğümü attı.» 
Zorlu ama onurlu bir beş yılın sonunda kitlelere güven veren ve işçi sınıfının merkezi, siyasi örgütü olma yolunda kalıcı adımlar atan TSİP'in vardığı yeri bu cümle çok açık ve güzel biçimde özetliyor, söy- 


mutlanmıştır. 
Başladığı coşku ve disiplin içinde biten Kutla- 


SOLDA YER ALANLARA SEÇİM 
İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI. 


Kuruluş toplantısında Genel Başkan Ahmet Kaçmaz, önümüzdeki Senato ve milletvekili kısmi seçimlerinde CHP'nin solunda yer alan güçlerin se çim işbirliği yapmaları konusuna değinerek özetle şunları söyledi: 


lenecek başka şey birakmiyordu. A 


Başta AP olmak üzere bütün MC partileri 14 Ekim seçimlerinde CHP'nin büyük oy kaybına uğratılması için çaba göstereceklerdir. Bir buçuk yılı aşan icraatı boyunca sosyal demokrasi kendisine bel bağlayan geniş yığinları sadece hayal kırıklığına uğratmıştır. Şimdi milyonlarca yurttaşımız sosyal demok- 


rasinin de çözüm olmadığını kavramanın bilinciyle yeni arayışlar içine girmişlerdir. Şayet bu kitlelere CHP’ den daha ilerde bir alternatif gösterilmediği takdirde ortaya çikan boşluktan sadece MC'ciler yararlanacaklardır. Böylesi bir durumla yüzyüze gelmemenin yolu, 


CHP'den soğuyanları CHP'nin solunda güvenilir bir alternatife kavuşturmaktır. Bu ise sosyalistler başta olmak üzere solda yeralanların seçim işbirliği ile sağlanabilir. Böylesi bir işbirliği CHP'den soğuyan işçilerde, emekçilerde yeni bir şevk ve mücadele azmi yaratacak, onların aktif desteğini kazanacaktır. Ve şu anda çaresizlikten sandık başına gitmeyi yararsız gören pek çok kimsenin güveni ve desteği kazanılmış olacaktır. Böylece MC'cilerin hesapları tutmayacak, faşistler ve her çeşitten gericiler, kendilerine geçit vermeyecek, azimli bir halk kitlesinin karşılarında dimdik durduğunu göreceklerdir. Demokrasinin geleceği açısından büyük önemi olan 14 Ekim Seçimlerinde, solda yer alan herkesi seçim işbirliği için vakit yitirmeksizin bir araya gelmeye ve ortak bir seçim programı çerçevesinde güçlerini seferber etmeye çağırıyoruz.». 
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GİRDİ! 


Kapitalist düzeni .inceliyen kitaplar der ki: Her malın bir değeri vardır bir de fiyatı. Ama öyle zaman olur ki, «hiç bir değeri olz mayan şeylerin de fiyati olabilir." “Hatta “olmayan şeylere, bile. bir, Aivat biçilz diği olur! 


,Gerçekten-de- böyledir. < 


Sömürü düzeninde her şeye bir fiyat biçilir. Mesela, namus, haysiyet gibi şeylerin değeri: ölçülemediği halde kapitalistler bunlara birer fiyat koyabilirler. Bir mebusun (milletvekili) hay - siyeti, namusu olmasa bilẹ, onun mebus pazarında milyonlarla: ölçülen bir fiyatı olabilir. Her şeyin aldatmaca üzerine kuruldu- 


ğu kapitalist düzende milletvekilleri açik  arttırmayla satışa'çıkarılır ve adına da «demokrasi» denebilir! 

Diyelim, Mataracı yol- 


“suzluk yapmış ve hakkın- 


da gensoru verilmiş olsun! 


CHR gensoruya karşı : oy 


verecek. Ama CHP içinde iki. «namuslu» milletvekili çıkıp, Mataracı o aleyhin& oy vereceklerini söylesinler. Mataracı Rize’lidir ve bu iki milletvexili de Rizeli'dir. Demek ki hesap, gelecek seçimlerde ben nasıl seçileceğim hesabıdır, 

Türkiye'de yönetenlerin halini ve içyüzünü görmek için son günlerin olayları gerçekten çok güzel örnekler sunmaktadır. 


BİRLİĞİ 


Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, kurulduğu günden buyana geçen beş yıl boyunca, sosyailstlerin tek bir parti çâtısı altında birleşmelerini sağlâmak için çaba harcadı. Bu doğru politika aynı zamânda emekçi halkımızın taleplerine uygun düşmüştür. Çünkü, sömürüye karşı verilen mücadelenin başını sosyalistler çekmektedir ve sosyalistlerin birliği, halkımızın mücadelesinin birliği anlamına gelmektedir. 

TSİP'in bu yöndeki çalışmalarının bir parçasını da, TİP'e. yaptığı işbirliği çağrıları oluşturur. Seçimlere ortak katılmak, ortak bir gazete çıkarmak ve ortak toplantılar düzenlemek için TSİP'in TİP'e yaptığı çağrılar bugüne kadar cevapsız kalmıştır. Bu göstermiştir ki, TİP sosyalistlerin birliğinden ve ortak mücadelesinden yana istekli değildir. 

Ama, geçtiğimiz hafta içinde TİP, TSİP'in yaptığı bunca çağrıları suskunlukla geğiştirirken, birden bire konuştu ve TSİP'i kendine katılmaya çağırdı. Bu çağrının inanılır, samimi ve haklı bir yanı'yoktu. 

Çünkü, sosyalist partilerin birleşmeleri başka şeydir, birinin öbürüne katılması başka bir şeydir. 

Üstelik TİP, bugüne Kadarki ayrılıkçı politikasını. unutturmak ve seçimler öncesinde halkımıza birlikten yanaymış gibi görünmek istemektedir ve TSİP'e yaptığı çağrının bir amacı da budur. Ama TSİP, gerçekten ve samimi olarak birlikten yana olduğunu bir kere daha göstermiş, iki partinin bir kongre yâparak birleşmeleri çağrısında bulunmuştur, Sosyalistlerin ve dolayısıyla emekçi halkımızın mücadelesinin birliğinden yana ise TİP, TSİP'in yaptığı birleşme çağrısı karşısında hiç bir kaçamak yola başvurmamalı, samimiyetini göstermelidir. Aksi halde, emekçi halkımıza karşı birlikçiymiş gibi görünmek ama, öbür yandan, tek başına, bildiğini okumaya devam etmek; kimseyi kandırmaya yetmiyecektir. 

Lafta değil, işte birleşmenin zamanı gelmiştir. 


 SOSYALİSTLERİN | 


se HAFTALIK SiYASi GAZETE 


Eskiden bir şairmiz şöyle demiş: 


Öyle harlar koştular ki aşıyab-ı devlete 

Birbirin:çiğnemekten 

dolab-ı devlet dönmüyor.» 


Türkçesi: Öyle eşekler koştular ki devleti yönetmeye, birbirlerini çiğnedikleri için devlet dolabını döndüremiyerlar. 

Bu şairimizin haklı olup olmadığı belli değil ama, uzak görüşlü olduğu açık! 

Olanlar, halkımızın gözleri önünde oluyor. Bu hayat pahalılığında on milyon alan futbolcu, bu parayı hak eder mi? Transfer bedeli, 500 bin mark 
(15 milyon TL.) olarak yurt dışında ödenen milletvekili bu yüksek fiyatı haketmiş midir? Halkımız bu sorulari soruyor, cevap-arıyor. 

Aslında «mebus fiyatı» kapitalistlerin demokrasiye biçtikleri fiyattır. Onlar bu pazarlıklar ve transferler arasında halkımızın özgürlüklerini boğmak ve demokrasiyi rafa kaldırmak istemektedirler. 

Ancak onlara, kendileri fiyatlarını ne kadar artirsalar da; demokrasiden daha ucuz olduklarını anlatacağız. 


Günleri sayılı olan diktatör 


SOMOZA AMERIKA’ 


«Amerikan ulusunun bana yardım etmesini istiyorum. Ben onlara 30 yılboyunca komünizm ile yaptıkları mücadeleye her şeyimle yardima koştum. O fedakârlıkların şimdi .geri ödenmesi gerekir.» 

Nikaragua diktatörü Somoza halk güçlerinin, Sandinista “-Gerillalarının yo= ğun saldırıları; karşısında son günlerini” yaşıyor ve yukarda gördüğünüz Şekiki» Amerikan emperyalizrrine yakınıyor." Somoza daha dün& kadar bir çök 


reek 
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CUMHURİYET 


kentin kontroluñu kaçırmasını şöyle -izah ediyordu:- «Sandinista -gerillalarının ilerlemelerine, ülke içlerine sızmalarına izin vere ceğiz.» Amâ bu sözler gerçekler”»tarafından hemen yalanlandı: Somoza'ya bağ lı askeri birliklerin-yer yer silahlarını - attıkları, “birçok kentin tamamen halk güçlerinin “kontrolu. altına girdiği ortaya çıktı. Bu gelişmeler karşısında karargahini bir sığınağa taşıyan ve bir yandanda" kendi başkentini > bombalamaya 


İNSANLIK İÇİN OLUMLU BİR ADIM 


SALI-2 


ANLAŞMASI İMZALANDI 


Geçtiğimiz hafta insanlık için olumlu bir adıma daha tanıklık etti. Stratejik silahların yani kıtalararası mesâteleri aşabilen roket ve bombardıman uçaklarıyla nükleer bomba ve başlıklı füzelerin sınırlandırılması Anlaşması- nın imzalanmasıyla dünya barış ve güvenliği için, insanlığın bir atom savaşı felaketinden korunması doğrultusunda çok önemli bir yer tutacağı kesindir. 


SSCB Yüksek Prezidyumu Başkanı ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Leonid Brejnev ile ABD Başkanı Jimmy Carter tarafından imzalanan anlaşma nihai silahsizlanma doğrultusunda önemli bir adım teşkil ediyor. Sosyalist sistemin, başta Sovyetler Birliği olmak üzere ısrarlı ve sabırlı çabaları sonucunda atılan bu adımı yenileri izlemeli insanlık tam bir silahsızlanmaya kavuşmalıdır. 


DİSK 


PARTİMİ KURACAK? 


© ÖREN'DE YAPILAN DİSK SENDİKA BAŞKAN-LARI TOPLANTISINDA YENİ BİR PARTİ İHTİ-YACI ÜZERİNDE DURULDUĞU BELİRTİLİYOR. 


Bir süreden beri söylenti halinde yayılan DİSK'in yeni bir parti kuracağına ilişkin haberler geçtiğimiz hafta daha bir ciddiyet kazandı. DİSK sendika yöneticilerinin OÖren'de yaptığı toplantıda bu konunun ortaya atıldığı ve taraftar olmayanların ikna edilmeye çalışıldığı belirtiliyor. Bu belirtilerin resmiyete dökülerek doğrulanma- sı halinde ülkemiz işçi sınıfı hareketi ve genel demokratik hareks: bakımından son derece olumsuz ve çok zararlı bir yola girilmiş olacaktır. Böylesi bir parti 


A YALVARIYOR za 


halk 'güçlerinden ge talebinde bulundu. 
karşılık Sandinista Gerillaları Somoza'ya teslim olmaları için 48 saat mühlet verdiler. Bu'sürenin sonuna yaklaşıldığı sırada ise Somoza Amerika'nın kendisini yalnız bıraktığından yakınmaya başlamıştı. 


Başkentin o sokaklarında kurulan barikatları takviye eden gençler. 


kurtuluşun sosyal deimokraside olmadığını 


gören işçi ve emekçi yığınların sosyalizme yani sömürü ve baskıdan kesin kurtuluş yoluna yönelmelerinin önünde bir tampon, bir bend olacaktır. Böyle bir parti işçi sınıfımızın biricik ileri sendikal örgütü olan DİSK'in parçalanmasına, yeni bir işçi konfederasyonu kurma hevesindeki kimi çevrelerin bahane bulmasına yolaçacak ve yönetımi gerici sendika ağaları ve faşistler tarafından paylaşılan Türk-İş'e meydanın boş bırakılmasına sebep olacaktır. Ve nihayet bu partiyi kurmayı düşünenlerin umduğu gibi CHP'den milletve- 


1 MAYIS DOLAYISIYLA 


AHMET KAÇMAZ 1 AY HAPSE 


EDILDI 


Türkiye Sosyalist İşçi Partisi Genel Başkanı Ahmet Kaçmaz hakkında İstanbul Sıkıyö-. 
netim Mahkemesi'nde 1 
Mayıs demeci nedeniyle açılan dava geçtiğimiz hafta karara bağlanmıştır. i 'ay hapse mahkum olduğu dava- nın karar duruşmasın- 


BAFRA'DA 
FAŞİST KATİLLER AZITTI. 


GENÇ SOSYALİST HÜSEYİN ER AĞIR YARALANDI 


Bafra'da faşistlerin TSİP üyelerine ve tüm ilericilere karşı dinmek bilmiyen saldırılarına, ilçe kaymakamı ve emniyet görevlileri seyirci kalıyorlar. Bundan cüret alan faşistler, cinayet üstüne cinayet işlemeye, dernekler, sendikâ:şubelerini bombalamaya deyam ediyorlar. Faşist eşkiyalık sokaklarda kol geziyor; hołk sokağa çıkmaktan çekiniyor. 

15 Haziran günü akşam 
vokti, ilçenin en kalabalık 


da savunmasını: yapan Kaçmaz özetle şöyle demiştir; 

«Bilindiği. gibi 1 Mayıs tüm dünyada işçi sınıfının . gelenekleşmiş demokratik haklarından birisidir, Bu nedenle 1 Mayıs'ın yasaklanmasına” karşi çıkmak, 1; Mayıs'ın yapılması için çaba sarfetmek ve direnmek vazgeçilmez bir demokratik görevdir. 

Anti demokratik bir tutumu eleştirmek ve ona karşı çıkmak yetmez. Önemli olan demokratik bir hakkın kullanılmasının askıya alınmasını önlemek ve böylece bu hakkın gerçekten kazanılmasını sağlamaktır. Bu nedenle yapılan karşı çıkışlar yanlış: olan yasaklama kararının . yanlışlığının anlaşılıp kaldırılmasına yöneliktir. ve öyle olmalıdır. Yani ` sadece 


meydanında, :TSİP sempatizanlarından Hüseyin -Er (Sosyalist Gençler Birl üyesi) bir gurup. MHP'li faşistin silahlı'saldırısı Sonucu ağır yâralandı. Beyni- ne saplanan kurşunla. komaya giren Hüseyin Er, Ankara'da bir hastanede yatıyor ve ölümle pençele- 
$iyor. 

Faşistler hızlarını alamayıp iki gün sonra bir başka TSİP sempatizanına daha güpe gündüz saldırdılar ve silahla yaraladılar. 


kili transferi  gerçekleştirilebilirse işçi sınıfı hareketinin hazır olmadığı bir dönemde CHP parçalanacak ve gericiliğin dahada pervasızlaşmasına yol açacaktır. 

İşçi sınıfının kurtuluşuna, halkımızın sömürü ve baskı zincirlerini kırmasına Sayısız zararlar getirecek olan böyle bir girişim gerçekleşirse bu hiçbir zaman hayırla yadedilmeyecektir. Sonunda işçi sınıfımız böylesi aldatmacaları 


luşu yolunda yeni acıların çekilmesinden kurtulanamıyacaktır. 


MAHKUM 


eleştirmekle (o yetinilmemeli söz konusu demokratik hakka sahip çikılmalıdır. 

Bu nedenle ben savunmamı «suç işlemediğim» üzerine dayandirmak istemiyorum... 
Hatırlanacaktır 1964 
öncesinde grev hakkı yasallaşmış değildi. Ve yanlış hatırlamıyorsam 
1963 senesinde ünlü Kavel grevi olmuştu. Tüm 


“dünyada en doğal de- 


mokratik hak sayılan grev hakkının elde edilmesinde Kavel Grevi' nin önemli payı vardır. 
Oysa işçiler o günün mevzuatına göre yasak olan bir davranışta bulunmuşlardı, Ama aslında demokratik olan bir hakkı Oo savunmuşlardı. 
Demokrasi mücadelesinde önemli olan mevcut:mevzuata göre suç olup olmadığı değil, demokrasiye hizmet edip etmediğidir. 


Türkiye'de siyasal cinayetlerin tümü. -MHP'den kaynaklanıyor “ve bunu cümle alem biliyor. Ama hükümet hala daha yerin- de sayıyor, tedbir almıyor. 

Halkımız. MHP'nin ve ona bağlı olan cinayet derneklerinin kapatılmasını is. 
tiyor. Halkımızın. bu isteği- ne kulak tıkayanlar da, en az MHP kadar, dökülen kanlardan sorumludur ve bunların hesabı bir gün, tek tek sorulacaktır. 


DEVLET KURULUŞLARININ ARAŞTIRMALARINA GÖRE 


GERÇEK ÜCRETLERDE İKİ YILDIR SÜREKLİ BIR DÜŞME VAR 


© İMF TOPLUMSAL ANLAŞMANIN ÖZEL KESİMİ DE KAPSAMINA ALMASINI VE MUTLAK YOK-SULLAŞMANIN HIZLANMASINI İSTİYOR 


Devlet kuruluşlarının araştırma Ve açıklamalarına göre gerçek ücretlerde 1977 yılından bu yana düşme olduğu gözlenmektedir. 1979 yılı içinde özel kesimde 
500 bin, kamu kesimin- 


de ise 100 bin işçinin toplu sözleşme dönemi- ne girmesi ve İMF'nin ücretler konusunda «s1- nırlama» önerilerini dayatması üzerine yapılan araştırmalarda işçi ücretlerinin gerçekte iki 


Sakarya'da Polis Baskısı 


Adapazarı'nda Akademi öğrencileri üzerindeki polis baskısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. 6 Haziran gecesi SDMMA öğrencilerinin kaldığı evlere seri operasyonlar düzenliyen polis ekipleri 13 devrimci öğrenciyi gözaltına almıştır. Polis yetkilileri gözaltına alınan öğrencilerin yakınları ve basın mensuplarını Emniyet Sarayı'ndaki öğrencilerle görüştürmemektedir. 


TSİP İl Yöneticisine Maow'cu Saldırı 


Son günlerde ilimizde faşistler ve karşı devrimci maocuların ilericiler, demokratlar sosyalistler üzerindeki baskı ve terörü yoğunlaşmaktadır. 

TSİP Balıkesir İl Yönetim Kurulu Üyesi Rıdvan Varlı 11 Haziran 1979 günü saat 19.00 
sıralarında Balıkesir Parkında yanında bir arkadaşıyla birlikte geçerken karşı devrimci «Halkın Kurtuluşu» taraftarlarının saldırısına uğramıştır. Saldırı sonucu çenesinden ve belinden ağır darbeler yiyen Rıdvan Varlı Balıkesir Devlet Hastahanesi'nde yatmaktadır. 
Arkadaşımızın sağlık durumu iyiye gitmektedir. 

Bu olay Balıkesir'deki tüm ilericilerin demokratların, sosyalistlerin tepkisiyle karşılanmıştır. Olayı tüm demokratik kitle örgütleri ve sendikalar kınamıştır. 


Grevde a GENEL-İŞ Sendikası 13.6.1979 günü faşistler tarafından tahrip edilmiştir. 16 Haziran genel işçi direnişinin kutlanacağı günlerde egemen güçler ve onların güdümündeki faşist zorbalar saldırılarla işçi sınıfını yıldırmayı amaçlıyorlar. Genel-İş Sendikasının tahrip edilmesini protesto amacıyla bir basın açıklaması yapan Genel-İş yöneticileri olayı kınamışlardır. Başin açıklaması sırasında Genel-İş önünde bulunan işçileri polis coplıyarak dağıtmıştır. Bu arada işçileri tutuklayan polisin tutumu işçiler tarafından kınanmıştır. Tutuklananlar arasında Genel- -İş yöneticileri ve TSİP il yöneticisi Nihat Ayhan ve SGB üyeleri de bulunmäktadır. Hiçbir gerekçe göstermeden yapılan bu tutuklamayı TSİP Kocaeli il örgütü yayınladığı basın bildirisiyle kınamıştır. v 


Faşistlerin Sapıklığı 


Sivas olaylarından tutuklu bulunan ` (faşist) Ahmet Çetin'in cezaevi koğuşunda uyurken aynı koğuşta tutuklu bulunan (faşist) Fatih İpekçi ve Bursa'da yakalanan Kazım Ütü tarafından ırzına geçilmek istenmiştir. 
Fakat Ahmet Çetin'in uyanması üzerine kavga olmuş ve cezaevi yetkilileri olaya el koymuşlardır. Daha sonra Ahmet Çetin Erzurum Askeri Hastanesine gönderilmiş muayenesi yapılmıştır. (Sonucu belli değil). 


Rize Derepazarı 
Çay Fabrikasında Direniş 


Rize'nin Derepâzarı Çay Fabrikası'nda maaşları zamanında ödenmeyen işçiler direniş yaptılar. Tüm işçiler direnişe katıldı. 

Çay fabrikasi müdürünün devamlı sağ görüşlü kişileri desteklemesi ve ayrıcalıklı muamele göstermesi, sürekli olarak işçileri birbirlerine karşı kışkırtması karşısında ve ayrıca işçi maaşlarının zamanında ödenmemesi yüzünden direnişe geçtiler. 7.6.1979 Perşembe günü saat 16 sıralarında vardiya değişimi için fabrikaya giden işçilerle, saat 16'da fabrikadan çıkan ikinci vardiya işçileri bir araya gelerek Çay Fabrikası'nın önünde toplandılar, 

Direniş sırasında işçiler tüm haklardan yararlandırılmalarını paraların zamanında , ödenmesini ve çay fabrikası müdürünün derhal değiştirilmesini, herkese eşit muamele yapılmasını istemişlerdir. 


© SİGORTASIZ VE SENDİKASIZ İŞÇİLERİN GER-ÇEK ÜCRETLERİ SON DERECE DÜŞÜK 


yıldır düşme kaydettiği görülmüştür. 

Bilindiği üzere gerçek ücretler, . işçinin alm gücünü gösterir. 
Ücret artışları fiyat artışlarını karşılayamadığı taktirde ücretlerin gerçek değerinde düşme var demektir. Sözgelimi asgari ücretlerin yeniden saptanma- sı sonundaki ücret artışı, fiyat astışlarını karşılayamaz düzeydedir. 
Evine dört ekmek götürmek zorunda olan 
bir ücretli, eskiden 16 
lira ödüyorken, ekmeğin küçülmesi sonunda beş ekmek alacak ve 
bunlar için her gün 30 
lira ödeyecektir. Hemen bütün tüketim maddelerinde görülen yüzde yüz dolayındaki artış, işçi ücretlerinde ayni oranda yükselme olmayınca alım gücünün düşmesine yol açmaktadır. Bunun da bilimsel adı «mutlak yoksullaşma»dır. 


Türkiye'de 6 milyon 


ücretliden 2 milyonunu sendikalı ve sigortalı işçiler, bir milyonunu devlet memurları, $ milyonunu ise sigortasız ve sendikasız işçiler meydana getiriyor. Gerçek ücretlerde iki yıldır gözlenmekte olan düşme oranı, sigortalı işçiler ve memurlar göz önünde tutularak be- 


c sanayi ağ de ve tarım kesiminde çalışan ve tüm ücretliler sayısının o yarısını oluşturan sigortasız işçiler, çok daha düşük ücretle çalışmakta ve gerçek ücretlerin orta- 


MURAT 
AKIN'IN 
KATİLLERİ 
YAKALANSIN 


Onbir.yıldır Şair Hayri İlkokulu'nda görevli TÖB-DER üyesi MURAT AKIN 2 Mayıs 1979 günü Olgunlar Mahallesindeki evinden çıkıp okuluna giderken daha önceden planlanan bir şekilde katledilmiştir. O günden bu yana failleri yakalanmamıştır. 29 Mayıs 1979 tarihinde. TÖB-DER başkanlığına aynı kişinin yazdığı üç ayrı ihbar mektubu gelmiş ve hemen değerlendirilmiştir. Yapılan ön araştırmalarda ihbarların doğruluğu kanıtlanmış ve Lütfü Öz ile Nurettin Temizin ÜGD'li faşistler olduğu tesbit edilmiştir. Lütfü Öz'ün Keban’ da oturduğu 23-AS-885 plâkalı Ford otomobil ile helen «Elâzığ Taksi» durağında dolmuş yaptığı saptanmıştır. Gelen ihbar mektubunun birisi ile emniyet müdürlüğüne gidi niş y^ nız hiç bir somut “ elde edilememişti. 


Gercek 
OKU-OKUT 


1905 Devrimi ve Einsestein”ın 


POTEMKİN 
ZIRHLISI 


laması görünenden de aşağıda bulunmaktadır. 2 
Öte yandan; İMF'rin «toplumsal anlaşma»- yı özel kesime yaygınlaştırma ve işçi ücretlerini Sınırlama önerisi, 


mutlak yoksullaşma- nın hızlandırılmasına 
yöneliktir. Gerek 12 
Mart faşizmi, gerekse MC dönemleri göz önünde tutulduğunda, işçi sınıfı ve emekçiler üzerindeki baskılar arttık- ça ücretlerde düşme olduğu görülmektedir. 
CHP ` hükümeti döneminde bile yükseliş göstermeyen gerçek ücretler, işçilerin sömürüyü azaltma yönündeki mücadelesini (o etkisizleştirmeye çalışan partilerüs- * tü bir hükümet döneminde daha da düşecektir. Sermayenin de sağlamaya çalıştığı budur. 


1905 devrimi, -Rus işçileri için olduğu kadar, dünya proletaryası için de deneylerle yüklüdür. Çarlık Rusya'sının gericiliği ve zulmünün dayanumaz bir hal aldığı 1905 koşullarında Rus proletaryası, insanca çalışma hayatı ve siyasal özgürlükler için ayaklandığın- da, -devrim ışığını bütün Avrupa'da yeniden yakmıştı. 
Üstelik bu'kez, topraksiz köylüler de işçi sınıfının yanında ve yaygın biçimde ayaklanmaya katılmıştı. 

Devrim. başarıya ulaşamamıştı ama, 1917 sosyalist devrimini'yapacak olan kitleler, zengin bir deney birikimi ve mücadele geleneği kazanmışlardı. Kitleler, bur-Juvazinin zulmünü tüm boyutlarıyla tanımışlar, sosyalist iktidarı bekliyen görevleri büyük ölçüde kavramışlardı. 

Bütün ülkeyi saran ayaklanma sırasında, Odesa'da işçiler de genel greve gitmişlerdi. İşçilerden etkilenen ve çok kötü koşullarda çalışan Potemkin Zırhlısı'nın denizcileri de kısa sürede: ayaklanmaya katılmışlardı. 
Büyük sinemacı Einsestein (Aynzeştayn), bu ayaklanmayı ve çarlığın zulmünü sergilediği dev filmiyle, işçi sınıfına ve tüm insalığa büyük bir belgesel ve sanatsal değeri olan eser bırakmıştır. Öyle ki, onun adı anılınca zırhlıyı, zırhlıdan söz edilince onu snina mümkün değildir. 

Burjuva sinema iken dahi dünyanın en büyük sinema yapıtı kabul edilen Potemkin Zırhlısı filmi tıpkı ayaklanmanın köndisi gibi, işçi sınıfının ve insanlığın tarihi boyunca önemini koruyacaktır. 74. 
yıldönümünde Potemkin ayaklanmasının şanlı gemicilerini selâmlıyor ve işçi sınıfı sosyalistleri olarak Einsestein'in filmiyle haklı bir gurur.duyuyoruz, 


Gerçeğe mektup 


SAYIN GERÇEK GAZETESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 


Ben Suudi Arabistan'da çalışan Ali Fuat Ayseven. Herşeyden önce sosyalizm gibi ileri mücadelenizde sizlere ve bizlere, tüm mücadele arkadaşlarına candan başarılar dilerim. 

Sizlere daha önce bir emekçi adıyla gönderdiğim mektubumu yayınladığınızdan ötürü sizlere sonsuz minnet ve şükranlarımı sunarm. 

Sizden ricam size gönderdiğim mektupta isim belirtmediğim için beni kınamayın çünkü içinde bulunduğumuz şartları takdir edersiniz. Çünkü savcı huzurunda sermaye sahipleri huzurunda sosyal demokratım diyen Ecevit'in huzurunda suçtur çünkü. Emperyalizm- de hakkını arayan her emekçi her demokrat suçludur. Onun içindir ki ben ismi mahfuzdur dedimse mektubu postaya attıktan sonra pişman oldum. Neden isim yazmadım diye çünkü o bir başbakansa ben de bir emekçiyim. 
Ben onun hakkını gasbetmiyorum o benim hakkımı gasbediyor. Ama bizim ak günlerimiz sayın Ecevitin ak günlerine benzemez. 
Onun vaatleri hep kendinin iki yönlü çehresiyle ortaya çıkmıştır. Bir kimse emekçiyi ezer, 1 MAYIS'I işçinin dayanışma ve özgürlük gününü yasaklaştırıp ve güzel bir bahar gününde tüm insanları evlerine hapsediyor. 
Askeri, emir kulu olari askeri sokak ortasında barikatlar yaptırıp zannetmesin sayın Ecevit 
1 MAYIS'I engellemekle bir emekçi sınıfın 
bir birinden kopacağını ayrılacağını aksine 


bu sınıfı daha çok bir birine bağladı ve kenetleştiği gibi kendilerinin de ne derece de- 


SEYİT 


AyseCetin 


Güzel bir bahar sabahı. Osmanlı İmparatorluğu zamanında varlıklı, imtiyazlı «asılza- de»lerin «mesire» yeri tarihi muhteşem Kuş dili çayırında çay içiyoruz. Kuşdili çayırı şimdi, dar gelirli vatandaşların tatil günlerinde soluk -aldıkları ender «halk» - bahçelerinden biri. 

9 - 10 yaşlarında çelim$iz bir çocuk yanımıza yaklaştı «Ayakkabılarınızı boyayayım mı?» 

Tırnaklarının dibine kadar boyadan kapkara olmuş becerikli eller dehşetli bir alışkanlık ve süratle ayakkabıları boyamaya başladı. 

O işini görürken bizde Seyid'in hayat hikâyesini dinledik. Hikâye binlerce binlerce çocuğumuzun «olağan» hikâyesi. Seyid okula 
|. hiç gitmemiş. Hayatını hep boyacılıkla kazanıyor. Babası işsiz. Bir ay önce Ardahan'dan İstanbul'a göç etmişler. Çünkü Ardahan'da işler kötü imiş. Çünkü Ardahan'da ayakkabıların çoğu «lastik» imiş. Kimbilir belki İstan: bul'da boyanacak ayakkabı daha çok çıkar. 
Kimbilir babası belki burda bir «iş» bulabilir... 

Seyid işini bitirdi. Ayakkabılar pırıl pırıl eline sâğlık. 

— Bu yılın Dünya Çocuk Yık olduğun biliyor musun? 

— Anlamadım! 

— Çocuk yılı ne demek? 

— Bilmem! 

— Niçin bazı çocuklar okuyor. 
ise senin gibi ayakkabı boyuyor? 

Bu kez Seyid «bilmem» de demedi. Baktı ve sustu. 

Umarız bu soruyu DÜŞÜNÜRSÜN, Cevabını bulmaya ÇALIŞIRSIN. 

Sevgili küçük emekçi... 


bazıları 


İME'Yi TUFAYA 
GETİRİP 1,5 MİLYAR DOLAR. SAĞLADIK 


mokrat olduğu meydana çıkmıştır. 

NOT: yazılarımda hatam varsa özür dilerim. Tahsilim olmadığından kusura bakmayın. 


Kaman Köyü Kooperatif 


Kongresi 


Sıvas'ın Yıldızeli ilçesi Kamanköyü Kalkınma Kooperatifi olağan kongresi kooperatifin kendi binasında 2 Haziran 1979 Cumartesi günü yapıldı. 

. Kongreye TSİP Sıvas il başkanı Cemal ÖZ-DEN de katıldı. Kongreye davetli konuklar arasında CHP il başkanı, bazı yönetim kurulu 


üyeleri, Dev: Maden Sen. Başkanı, Genel İş Şube Başkanı, avukat- 


lar ve çevre kooperatif başkanları katılmışlardır. 

Kongrenin açılışını Köy-Koop Sivas -birlik başkanı Ve kooperatifin fahri başkanı M. Ali ASLAN yaptı. Divan heyeti davetliler arasından oluşturuldu, divan başkanlığına (o TSİP il başkanı Cemal ÖZDEN getirildi. Tam anlamıyla demokratik bir hava 


içerisinde devam eden kongre özellikle davetli bulunan TSİP mesajı- nın okunmasıyla karşı devrimci bir gurup mao cu tarafından sabote edilmek istendi: Halkımızın nefretini kazanan maocular halk tarafından nasıl dışlandık larını somut olarak kongre üyeleri ve davetlilerden gelen tepkiyle gördüler. 

Zaten divan başkanlığına TSİP başkanının seçilmesi sınıf düşmammız maocuları çileden çıkartmıştı. Buna rağmen örnek olarak gösterebileceğimiz Kaman Köyü Kalkınma Kooperatifi onun nitelikli ortakları, karşı dev rimci provakatörlerin bütün çabalarına rağmen inançlı bir şekilde kooperatiflerine sahip çıkmasını bildiler, maocuların yıkıcı bütün gi- 


BİZİM SINIF MENE Seli 


ARTIK ”KöŞşEY| 
DöNDÜK” DEMEKTİR. 
İŞÇi KARDEŞ 


EŞ m 


rişimlerini boşa çıkardilar onlara oylarıyla da gereken cevabı verdiler,: yönetime kooperatifin kurulup güçlenmesinde fedakarca çalşan yöneticileri yani antifaşist, anti maocu kadroyu seçtiler. 

Kuruluşuyla birlikte üretime geçen bu örnek kooperatif halıcılık da- ` lında olağanüstü başarıya ulaşmış, köydeki genç kızların iş güçlerini bazı aksaklıklara rağmen değerlendirip sanatın toplumsal üretime katkısını sağlamışlardır. 10 kadar tezgahdā yaklaşık kırk genç kızın çalışıyor olması kooperatifin emekçi köylümüzün tasvip ve desteğini sağlamış olmasının ifadesidir. 

Kongrede emekçi köylülüğün sıkıntısını çektiği mazot gübre ve temel gıda maddelerinin zamanında üyelere ulaştırıldığı ve bu . anlam- da yoklar ülkesi olan Türkiye'de kooperatifleşmenin Oo faydalarının somut olarak görüldüğü söz alan üyeler tarafından defalarca dile getirildi. Örnek faeliyet gösteren kooperatif çev. 
re emekçilerinin ilgisini çekmektedir, emekçi köylünün ürettiklerini değerlendirebilmesi: için kooperatiflerin de örgütlenme eğilimleri yoğunlaşmaktadır. Sosyalistlere düşen- görev bu çalışmaları yönlendirmek onlara yol göstermektir. 

Kaman Köyü Kalkınma Kooperatif Kongresi yeni seçilen. yönetime Köy-Koop Sivas Birliği'ne katılma için yetki vermiştir. 


e 


SÖKSA İŞÇİLERİNİN 


Söksa “(Sinop Örme Konfeksiyon Sanayii) 
Fabrikası Sinop'a 17 
Km. de olup bölgenin ilk fabrikasıdır. (Sinop çarpık kapitalizmden payını yeterince almıştır. Yıllarca ihmal edilmiş bù yörede, «Bacaları tüten ekmek kapı- sı» adı altında sömürü mekanizmasını işletmek hiç te zor olmayacaktı. İşte «Defne» adı ile kurulan ve halk yararına gelişmesi beklenen bir fon çabucak çevrede küçük hisseli ortaklar yaratılarak SÖKSA adında iç çamaşırı üreten bir fabrikaya dönüştürüldü. Büyük çoğunluğunu 5 - 
10 . 20 binliralık hisse 
senedine sahip olanların oluşturduğu ` ve büyük hissedarların yönetime oturduğu (bir iki göstermelik küçük hisseli hariç) SÖKSA AŞ işte böyle kuruldu. 

İlk “fabrikanın, kamuoyunda yaratacağı kayıtsız destek ve işçilerin fabrikaya ortak edilmesi ile sömürü hiçbir tepki görmeden sağlanabilirdi. «İşçi fabrikaya ortak» sloganıni gerektiği gibi kullanan işveren bir süre sömürüyü devam ettirebildi. 
Ancak ipliği mala çeviren, makinaları çalıştran ,kısacası maddeye biçim verenler 1977 
Aralığında : örgütlendiler ve SÖKSA-İŞ Sendikasını kurdular. 

Sendikayı hazmedemeyen işveren işçilerin birliğini bozmak için elinden . geleni ardına koymadı. Ancak işçilerin bu haktan vazgeçmeyeceğini anlayınca durumu ` kabullenmek zorunda kaldı. Bu kez sendikayı sarı bir sen- 


MÜCADELESİ SÜRÜYOR 


dika haline dönüştürmeye çalıştı. İşveren bunda da başarılı olamadı. İşçiler 1977 yazın- da yaptıkları toplu sözleşme ile (bu toplu sözleşme o günün ekonomik koşullarında ileri bir toplu sözleşme degildi, ancak o günkü kamuoyunun baskısı, köylü ortaklar ile ` işçileri çatıştırma oyununun önlenmesi ve işçilerin büyük çoğunluğunun bu toplu sözleşmeyi o gün için yeterli görmesi ve sendikanın meşruiyetinin sağlanması açısından ileri idi) bâzı haklar alındı. 

1977 Kasım'ında sendikanın . genel kurulu yapıldı. Genel kurulda işverenin adamları Maocular ; (Halkın Kurtuluşu) ve bir takım iyi niyetli ancak kandırılmış kişilerin oluşturduğu bir muhelefet çıktı. 
Ancak işçiler büyük bir çoğunlukla ilerici - listeyi desteklediler. Genel Kurulda DİSK Tekstil'e katılma kararı alındı. 


GERİCİ SALDIRI 


Sağ partiler CHP hükümetini düşürme a- 


macındaki saldırılarını son günlerde yoğun- 


laştırdılar. Görünüşe göre hükümet oldukça | 


güç günler geçirecek. 


Hükümetin kendisi de 


gelişmelerden son derece rahatsız ve bir panik 
| havası nerdeyse başladı başlayacak. Sağın sal- 


dırısı alabildiğince hızlanmış ve «tam yol. ileri» 


İ yönelmişken Başbakan Ecevit'in hâlâ bölücü- 


| lükten dem vurması, sağa Şirin görünme çabası, ne yapacağını bilememe noktasına gelin- | 


diğini açığa vuruyor. 


Aslında CHP hükümeti başından beri hükümet olma amacını unutma, ne yapacağını bilememe ve kararsızlığı, çalışmalarının rota- 


tirdi, 


sı haline getirdi. Bu rotasızlık rotasıdır ki, gerici partilere güç, hükümete de güçsüzlük ge- 


CHP, en başta faşist saldırıyı durdurmak ve faşist karargahları kapatmak zorundaydı. 
Ama bu temel demokrasi görevini yapmadı. 

İ Böylece faşistler hükümetin kararsızlığından | 


| sürekli cesaret buldular, hükümeti başarısız 
| göstermek için saldırılarına her geçen gün hız 


| verdiler. 


Elbette bu olumsuz gidişi kendi lehlerine çevirme konusunda gerici partiler boş durma- 
| yacak, yokluğu ve pahalılığı gerici propaganda 


için malzeme yapacaklardı. Son günlerde MC | 


tayfası partilerin epeyce yol aldığı görülmek- 


Tekelci 


tedir. Ne var ki hükümet, gericiliğe melzeme İ vermeye devam ediyor. 
sermayenin paralı ilanlarla sürdürdüğü saldırılarının gerici siyasi 


saldırıyla 


üstüste gelmesi, ülkemiz üzerinde oynanan o 


yunun niteliğini iyiden 


iyiye açığa seriyor: 


CHP hükümetini düşürmek ve partilerüstü hü. 
kümet modeliyle emekçiler üzerindeki ekonumikve anti-demokratik baskılara hız vermek! 
İşçi sınıfı ve demokrasi güçleri bu oyun karşısında sessiz kalmıyacaklardır. Ama, CHP'den 


| de artık gözünü açmasını ve yaklaşan tehlike- 


ye karşı önlem almasını bekliyorlar. 


Bugün SÖKSA, işçileri fabrikanın önünde direniyorlar, Gittik, Gerçek gazetesinden geldiğimizi söyledik ve sorduk neler olduğunu. 

Sendika (yetkilisinin söylediğine göre: 

7 Aralık 1978'de toplu sözleşme (ikinci) imzalanmış. 1978 Ocak ayında ekonomik heklar ve paralar ödenmemiş. 

112 işçinin işakdi feshedilmiş. 11 Haziran 
1979 tarihinde servis 
otobüsleri kaldırılmış. 
Şu anda işyerinde jandarma nezaretinde 25 - 
30 kişi çalışmakta fakat üretim yapılamamaktadır. 

Gittiğimizde direnenlerin moralini çok yüksek gördük. İşçiler sonuna kadar direnmekte kararlılar. İşe alınana ve hakları sağlanana kadar (o direneceklerini söylüyorlar. Önümüzdeki günlerde içerde ça-Luşanlar arasında çözülmeler olacağı ve bazılarının artık dışarı- 


daki kardeşlerini sırtlarından hançerlemekten vazgeçeceği sanılmaktadır. İşveren uşakları ise yalnızlıkları ile başbaşa. 

Fabrika kurulduğundan beri işçilerin çilesi bitmedi. SÖKSA işçilerin mücadelesinin başarıya ulaşmasının yolu birliklerini devam ettirmesinden, sendikanın Sinop'taki ilerici sendika ve kuruluşlar ile ilişkiye geçmesinden ve birlikte hareket etmekten geçer. İkinci bir noktada DİSK'e katılma kararı alınalı iki yıla yakın bir süre geçmesine rağmen bu katılmanın gerçe&kleşmemiş olmasıdır. Sinop'taki ilerici kuruluşlarla da konuştuk, her türlü olanakları ile SÖKSA işçilerine yardım etmeye hazır olduklarını belirttiler, Bunun için SÖK-SA-İŞ Sendikası'nın girişimde bulunması gerekir. 


SİVAS DSİ İŞYERİNDETOPLU 


İMZALANDI 


d 

na sonra 
Gerçek muhabiri ile Sivas Tek-Ges-İş Sendika 


Sözleşmeden 


Başkanı Tahir GÜZEL arasında yapılan röpörtajı aşağıda 'yayınlıyotuz. 

GERÇEK: 
tanıtır mısınız 

Tahir GÜZEL:- Ben Tek-Ges-İş Şube Başkanı ve aynı zamanda merkez yürütme kurulu üyesiyim. 

GERÇEK: Sendikamız ne zaman kuruldu ve kuruluşunuzdan bu zamana kadar ne gibi ça-Luşmalar yapıldı? 

Tahir Güzel: Sendikamızın kuruluşu 1974. 
1974-1977 yılına kadar temsilcilik olarak görevini yürütüyordu, 1977 
den sonra şube oldu. 
978-22 Nisan'ında genel kurulda ; tekrar ` şube başkanlığına göreve geldim. 979 Nisan'ında olağan üstü genel kurulda tekrar yönetime getirildim, başkanın dışında diğer yöneticiler değişti. 


Kendinizi 


Şubenin ilk kuruluşunda 76 üyemiz varken bugün 450 üyemiz vardır.. Türkiye'de ilk defa DSİ teşkilatına giren şubemiz iş kolu düzeyinde büyük atılım- 


lar yapmıştır. DSİ ör- 


gütlenmesinde sarı sendika olan Tes-İş ile yaptığımız mücadele devam ederken diğer maceracı unsurlarla da mü cadele etme zorunluğu- 


nu duyduk. . Fakat bü-, 


tün zorluklara rağmen sendika şubemiz orta Anadolu'da genel merkez-seviyesinde en aktif görev yaptığını somutlamıştır. 

GERÇEK: DSİ 19. Bölge, 192. Şube ile yaplan toplu sözleşmesinde ne gibi. sosyal haklar tanımıştır? 

Tahir GÜZEL: Sendikamız ile işyeri arasında yapılan 1.11.1978 tarihinden geçerli olmak üzere akdedilen toplu iş sözleşmesi 1 yıl 4 aylık olup yürürlülük süresi 29.2.1980 tarihinde son bulacaktır. 

Yeni sözleşme ile sendikamız üyesi işçilerin yevmiyelerine © 1.2.1978 -.1:3:1979 tarihleri arasında. geçerli olmak üzere 119 TL/ gün 1.3.1979 dan geçerli olmak üzere de 100 TL/ günlük bir artış getirilmiştir. 4 aylık kısa bir sü- 


İŞSİZLER DİKKAT. . 

Yılda 200-300 BİN TL. 
kazanabilirsiniz. TÜRKİYE’ DE İŞ ÇOK, ÇALIŞACAK ADAM YOK KANISINDA-YIZ. Eğer yüksek tahsilini ve askerliğini yeni bitirmiş, yaratıcı, inandırma YETE-NEKLİ, kendini EVİNDEN ve ÖZEL işinden çok, bu işe verebilecek, tercihan YABANCI DİL BİLEN biri iseniz, bir de özel otonuz varsa ve bu özel otonuzu bizzat kendiniz bu işinizde kullanacaksanız, YILDA 
200 -300 BİN TL. NET kazanabilirsiniz. Başarılı iseniz daha da artabilir `bu miktar, 


Evet. Yüksek tahsilini ve askerliğini yeni bitirmiş, bir de araba alıp yabancı dil de öğrenmişseniz, derhal 25 
yılık ADİL ARASLI MÜESSESESİNE gecikmeden şahsen baş vurunuz. Yalnız evinizden, özel işinizden çok kendinizi bu işe verecek seniz. Nasıl olsa yılda 
200 - 300 BİN TL. NET 
kazanacaksınız evinizin ve özel işinizin ne önemi var. Eğer evinize ve özel işinize düşkün iseniz lütfen müracaat etmeyiniz. 

Birinci cümleye döne-Jim: 

TÜRKİYE'DE İŞ ÇOK, ÇALIŞACAK ADAM 
YOK KANISINDAYIZ. 
25 Yılık ADİL ARASLI 
MÜESSESESİ böyle başlyor ilânına. Demek ki Türkiye'de iş çokmuş 


iş SÖZLEŞMESİ 


re için alınan 100 TL. 
günlük zam üyelerimizin yararına sendikamı: zın önemli bir kazanımıdır. 

Yevmiye artışlarının yanında yapılan yeni sözleşme ile ek ödemeler yönünde önemli kazanımlar elde etmiştir. 
Yakacak zammı 7500 
TL/ yl. Giyim yardımi 3500 TL/ yıl. Tatil ikramiyesi olarak yılda 38 yevmiyelik kazanımlar sağlamıştır. Ay- 


rıca yıpranma zammı ve ağır vasıta zammı ek ödemeleri sağlan- 


mıştır. İlk okulda okuyanlara her çocuk için 
500 TL. orta için 750 TL. 
lisede okuyanlara 1200 
TL., yüksek okulda okuyanlara 3009 TL. öğrenim yardımları getirilmiştir. Kıdem tazminatı 40 günlük olarak kabul edilmiştir. İdari hükümler, sosyal yardım ve ödemelerde de önemli kazanımlar elde edilmiştir. d 

Sözleşmemiz tüm emekçi ' kardeşlerimize hayırlı olması candan dileğimizdir. 

Teşekkür ederiz. 


FABRİKALARDA BİZ TARLALARDA BİZİZ 
- BİZİZ YENİ DÜNYAYI KURAN | 


Eleman Aranıyor 


da 


© Yüksek tahsilini ve oskerliğini yeni bitir 

miş, takipçi, yaratı-Gi, Inandırma yetenekli, kendini evinden ve özel işinden çok, bu Işe verebilecek, tercihan yabancı dil bilen birl Iseniz. 

Özel otonuz varsa ve bunu bizzat kendiniz bu işinizde kullanacaksanız. 

AVANS PRİM sistemi ile o çalışabile- 


da kimsenin hâberi yok. 
Bunca yüksek tahsil yapan vatandaşlarımız yıllardır, ya yurt dışına çıkmakta, ya da memleketinde küçük memuriyetler, yaptığı tahsil ile ilgili olmayan kurum ve müesseseler- de mecburen çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Buna göre bu vatandaşlarımız ya bu 25 yıllık müesseseyi duymamış, yada MİLYARLIK alıcı ve satıcı portföyü olan ADİL ARASLI MÜ-ESSESESİNDE evini ve özel işlerini bir kenara 
bırakıp yılda 200 - 300 
BİN TL, kazanmak istememektedirler. Belki de gazetelerde eleman ara. 
yanların ilânlarını ta- 


kip etmiyorlar, sonrada TÜRKİYE'DE İŞ yok diyorlar. 


İstanbul, 


çilerle 


teakip, 6 Haziran 197 


sundan sonra 


kaçırılmıştır. Böylece 3 


rak, kanunsuz 


JIN 


CümHUL YET 


2c 


cek durumdo iseniz, 

Eleman yılda 200 -- 300 BİN 

Aranıyor TL. net kazancbillirsiniz. Başarılı iseniz 

© Türkiye'da İş. çok. ça daha da artabilir bu lişacak odam yok ka miktar, 

panema @ Bürokrat | yaratılışlı 


Çemberli- taş'ta kurulu Erce Konfeksiyon'da çalışan işilgili sözleşme- nin 4 Haziran 1979 günü imzalanmasını mü- 


günü akşamı iş paydoişveren tarafından işyeri maki- ne ve tezgahları gizlice 


işçi kapı önüne koyulalokavt 


ELİ 


SURT 1414 


değil de, iş yaratıcı iseniz 


Milyarlık alici ve satici, portföyü olan 25 
yıllık ADİL ARASLI müessesesi SİZİ tanı maktan şeref ve zevk duyacaktır. 

© TELEFON EDİLME- 
MESİ. Bizzat gelinmesi rica olunur. 


ADİL ARASLI: Tokatlıyan Işhanı kot 2 
No. 2 BEYOĞLU 


Ben bu ilânı biraz daha açıklayarak asıl ilân ile birlikte tekrar yazıp hem duymamış, okumamış işsiz vatandaşlarımıza ilân ediyorum, hemde ADİL A-RASLI Oo MÜESSESESİ-NİN böyle bir işçi bulmasına yardımcı olmak amacındayım. 

ŞİMDİ BÜTÜN İŞSİZ- 
LER HEP BİRLİKTE: 
madem ki ADİL ARAS- 
LI MÜESSESESİ TÜR-KİYE'DE İŞ ÇOK, ÇA-LUŞACAK ADAM YOK diyor. Biz de iş varsa, çalışacak adam da vardiye onu mahcup edelim. Nasıl olsa işsiziz hemen yüksek tahsil yapalım, askerliğini yapmayanlar hemen askerliklerini bitirsin, birer de araba alalım, bu arada yabancı dil öğ 


ERCE KONFEKSİYON'DA KANUNSUZ 


LOKAVT 


yapılmak dir. 

Bu durum Bölge Çalışma Müdürlüğü ve noterlikçe tespit ettirilmiş bulunmaktadır. İşveren 
9 Mehmet Erdoğan hakkında mevcut iş yasalarına aykırı davranmak ve işyerindeki işçileri mağdur duruma 
0 sokmak nedeniyle gerekli yasal işlemlere 


istenmekte- 


Hakkı ÇALIŞKAN 


İSVİÇRE 


renmeyi ihmal etmiyelim. Evimizi, oeşimizi, çocuğumuzu, özel işlerimizi bir kenara bırakalım (Çünkü çalışacak adam olduğumuzu göstereceğiz ya) ADİL ARASLI MÜESSESE- 
SİNE koşalım. 

GÖZÜNÜZ AYDIN İŞ-SİZLER... TÜRKİYE' 
DE İŞ ÇOK, koşun ADİL ARASLI'YA. Ama tekrar unutmayın, önce yüksek tahsil, yabancı dil, özel agaba, evinizi ve özel işinizi bir kenara atacaksınız ve yılda 
200 . 300 BİN TL. NET 
kazanacaksınız. Ama bu yukarıda: tekrar tekrar saydıklarımız sizde yoksa: biz ne yapalım be kardeşim TÜRKİYE' 
DE İŞ ÇOK AMA: YA-PACAK ADAM YOK. 
Hadi gözünüz aydın şu asık suratlığı bırakın bakalım iyi bir iş buldunuz, köşeyi dönmüş sayılırsınız. Güle güle harcayın 300 BİN TL”yi, Darısı yüzbinlerce işsizin başına. 


GÖZÜNÜZ AYDIN İŞ- 

SİZLER, 

MÜRACAAT: ADİL 
ARASLI « MÜESSE- 
SESİ TOKATLIYAN 
İŞ HANI 
Kat: 2 No: 2 TELE- 
FON: 444408 - 

45 6247 
BEYOĞLU - İST. 
TÜRKİYE 


başlanılmış bulunmaktadır. 

Ekim 1978 ayında örgütlenen bu işyerinde, işveren TÖBGİS sendikasının yetki almasıni çeşitli oyun ve baskılarla önlemek istemişti. 
Hatta işçilerle fili saldırılarda da bulunmuş ve bununla ilgili olarak adli makamlara durum yansıtılmıştı. 


POLİS DİRENEN İŞÇİLER! KARAKOLLARDA SABAHLATIYOR 


Cibali Tekel Tütün Fabrikası işçileri, işverene karşı direnişe geçtiler. 2500 
işçinin yürüttüğü direniş sırasında kadınlı erkekli yedi işçi sıkıyönetim ve güvenlik makamlarınca gözaltına alınarak geceyi ünlü Cibali Karakolu'nda geçirmişlerdir. DİSK'e bağlı Gıda-İş üyesi işçiler, işverenin yemekte konserve vermesini kabul etmedikleri için direnişe geçtiler. Direnişin nedenleri arasında kreşin yetersizliği ve ekonomik haklarının tam olarak uygulanmaması da yer alıyor. İşçilere demokratik hakları verilecek yerde gözaltınu alınarak karakollarda sabahlatılmaları, CHP'nin uygulamalarının ve sıkıyönetimin kimlerin işine yaradığını daha açık göstermiyor mu? 


, Baskı: 


y Sahibi: Ali KAR / Sorumlu Müdür: Hamit ÇAYLI 


Adres: Başmüsahip Sok. Tan Apt. 10/11, Cağaloğlu - İST. 
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